
Hoi Allemaal, 
 
Namens de ouderraad wil ik graag alle ouders die de vrijwillige bijdrage dit jaar weer hebben 
kunnen betalen enorm bedanken! Dankzij jullie bijdrage hebben we weer hele leuke activiteiten 
kunnen uitvoeren het afgelopen jaar. We begonnen het schooljaar met de herfstdisco en hebben 
toen onderstaand stukje in de kompaswijzer geplaatst: 
 
Eindelijk was het vrijdag 14 oktober weer zover! Op de muziek van DJ drive-in shows mochten 
zo’n 348 kinderen weer genieten van een disco op school. Verspreid over 4 disco’s zodat de 
groepen niet te groot waren. Om 13.00 uur is de Ouderraad begonnen met versieren en 
klaarzetten van alle spullen. Want uiteraard hoort er lekkere limonade en chipjes bij 
een feestje! Om 22.00 uur konden wij, na alles weer opgeruimd te hebben, de school afsluiten. 
Met een tevreden glimlach omdat alles goed is verlopen. Wij hopen dat de kinderen net zo 
genoten hebben als de mama’s van de Ouderraad. 

Ondertussen zijn wij als ouderraad al vanaf 
september druk in de week voor… Sinterklaas en 
meteen daarop volgend Kerst.  Ook hier hebben 
wij een leuk stukje over geschreven in de 
kompaswijzer.  
 
Vrijdag 2 december is het dan zover.. Sinterklaas 
komt hopelijk ook Het Kompas weer bezoeken! 
Hiervoor hebben wij van de ouderraad weer de 
nodige voorbereidingen getroffen. 
De school is weer gezellig versierd (met allerlei 
nieuw aangeschafte versieringen) voor de 
kinderen. Ook alle mensen die komen helpen op 
de dag zelf zijn weer opgetrommeld en we hebben 
weer veel leuke plannen bedacht voor de 
kinderen. De schoenen zijn alweer gezet in de 

groepen 1 t/m 5 en als het goed is kan de dag zelf weer gevierd worden op de “oude” manier, 
gezellig in de klas! Daar hoort natuurlijk wat lekkers en wat leuks bij en ook dat is een taak voor de 
OR. We hopen dat de Pieten en de Sint Het Kompas weer kunnen vinden zodat het weer een 
geslaagde dag kan worden. Wij staan er 2 december 
in ieder geval klaar voor! 
 
Kerst stond dan wel niet in de kompaswijzer maar 
hebben we in samenspraak met de kerstcommissie 
van school later als bijlage verstuurd. Hieronder de 
hoogte punten. Al weken zijn we bezig met de 
voorbereiding voor de kerstviering! Groep 1 t/m 3 
hebben de kerstviering dit jaar op school, de 
groepen 4 t/m 8 vieren kerst in de kerk. 
De groepen 1 t/m 3 hebben samen met elkaar de 

zelfgemaakte hapjes gezellig in de klas opgegeten. 

Als ouderraad hebben we gezorgd dat de klassen 

leuk aangekleed waren en dat er na afloop nog wat 

gedronken kon worden met de ouders op het 

schoolplein. 



Voor de viering in de kerk gaat er nog wat speurwerk aan 

vooraf. Welke kerk is groot genoeg? Hierbij 

ondersteunen wij als ouderraad. We kwamen uit op de 

prachtige kerk ‘De Wijngaard’ want zij hebben plek voor 

ruim 400 personen en een podium voor ons kerstkoor! 

De invulling van de avond werd vooral geregeld vanuit 

school. Wij van de ouderraad hebben ervoor gezorgd dat 

alle zelfgemaakte hapjes die waren aangeboden door 

heel veel lieve ouders netjes uitgestald waren en dat er 

ook de mogelijkheid was voor een kopje koffie, thee, warme chocomel. Heel fijn om weer even 

samen te zijn met iedereen. 

Na de kerstvakantie beginnen we het schooljaar met de nieuwjaarsborrel: 
 
Namens de ouderraad wensen wij jullie ook allemaal de beste wensen voor 2023. 
Wij zijn het nieuwe jaar al direct goed begonnen middels een nieuwjaarsborrel voor alle kinderen 
van het Kompas. Voor alle kinderen hadden wij een glaasje sap en een soesje in alle groepen 
klaargezet zodat er per groep geproost kon worden op het nieuwe jaar. 
Met een nieuw jaar gaan wij ook het tweede gedeelte in van het schooljaar waar ook 
weer leuke activiteiten op de planning staan waar de ouderraad bij betrokken is. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan Pasen, projectavond, avondvierdaagse en het zomerfeest. Wij kijken 
er weer naar uit om dit met elkaar te mogen 
organiseren. 
 
Ook konden we een 2e disco houden dit jaar:  Vrijdag 
10 februari was het weer zover! De hal was versierd 
met leuke hartjes ballonnen en slingers. Ruim 250 
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kwamen naar deze 
speciale disco. Voor de groepen 5 t/m 8 waren er 3 
grote harten met nummertjes van 1 tot 120. Elk kind 
kreeg een nummertje bij binnenkomst. Dat werd op 
haar of zijn borst geplakt. Zo kon ieder kind een 
briefje hangen voor zijn of haar “Valentijn” bij het 
corresponderende nummer op een hart. Denk aan : je 
bent zo cool, wat zit je haar mooi of je bent zo’n 
leukerd! De Ouderraad vond het weer een geslaagde 
dag en hopen dat de kinderen dat ook vonden! 
 
Na de disco hebben we ons weer ingezet voor de 
afsluiting van het project en natuurlijk ook Pasen. 



Donderdag 30 maart was het weer zover! We 
keken uit naar de kijkmiddag ter afsluiting van de 
project weken. Dit jaar stond het project in het 
teken van “wat is jouw verhaal?” Of dit nou een 
sprookje was of een verhaal wat verteld werd 
d.m.v. een knutselwerk, wij van de ouderraad 
hebben geprobeerd dit thema mee te nemen en 
onze fantasie er op los te laten. We hebben een 
speurtocht voor de ouders en kinderen bedacht 
zodat iedereen meegenomen werd door de hele 
school en zo alle mooie kunstwerken van alle 

groepen kon bewonderen.  
 

Op vrijdag 31 maart heeft Meester Joost 2 kinderen erg 
gelukkig gemaakt met hun boekenbon van de Drukkerij. We hopen 
dat jullie ook 
hebben genoten van de koekjes en snoepjes van Hans en Grietje?! 
We hebben samen met alle leerkrachten en kinderen ons best 
gedaan om het een geslaagde middag 
te laten worden op Het Kompas en we hopen dat er veel mensen 
hebben gekeken en hebben 
genoten.  
 

Namens de paascommissie van de ouderraad willen wij iedereen graag op de hoogte brengen met 
al het leuks rond Pasen. Wij zijn vanaf januari al druk bezig geweest omtrent de paasviering op 
donderdag 6 april.  
Naast het ondersteunende werk zoals meedenken en materialen regelen voor de musical, zijn wij 

ook bezig met inkopen voor de paaslunch. Het is dit jaar een 
behoorlijk gepuzzel geweest om binnen de begroting van het 
paasbudget te blijven. (Het zal iedereen bekend zijn dat de prijzen 
van de boodschappen 
enorm gestegen zijn) Gelukkig hebben wij als team het één en 
ander kunnen regelen waardoor het ook dit jaar weer een lekkere 
en vooral gezellige lunch was met alle kinderen.  
 
 
 
 

Vanwege de overlap met de Project week hebben wij 
bedacht om op vrijdagavond 24 maart de school te 
versieren met wat paas- versieringen die meer op het 
voorjaar zijn 
gericht. De vlinders in de school zullen een vrolijk en 
gezellig gevoel geven. Nu alleen nog mooi lenteweer erbij.  
 
Ondertussen zijn we ook al bezig met de voorbereidingen 
voor de Avond4daagse maar eerst hebben we nog de 
Koningsspelen.. 
 



Zigzaggend, in knaloranje en met goede zin begonnen wij als 
OR de Koningsspelen! In alle vroegte werden vlaggen 
opgehangen, routes uitgezet, lunchpakketten en lekkers 
verdeeld. Na de openingsdans snelden wij naar onze posten 
langs de route om de gehele ochtend schreeuwend, klappend 
en juichend alle kinderen aan te moedigen. Naast veel plezier 
was er een enorme inzet te zien. De vermoeidheid was er ook 
en werd in prachtige zinnen uitgedrukt door de kinderen zelf 
(‘mijn ribben zijn stuk, ik lijk wel een gekookte knakworst’). 
Zowel kinderen als ouders konden moe en voldaan de vakantie 
in! 
 

De avondvierdaagse is een grote activiteit om te organiseren. We beginnen in maart 
met de voorbereiding. Als eerste wordt er een brief gemaakt met de mededeling dat de 
avondvierdaagse weer georganiseerd wordt. Dit jaar is er weer gekozen voor inschrijfmomenten 
in de centrale hal van de school. Daarna wordt er geteld hoeveel kinderen er meedoen. Dit jaar 
zijn het er zo’n 200!! Want dat moet doorgegeven worden voor het bestellen van de medailles. 
Zodra we weten hoeveel kinderen er meedoen komen we weer even bij elkaar voor de 
boodschappen. We hebben natuurlijk weer wat lekkers voor onderweg. Het wordt weer een 
gezellige wandeltocht dit jaar. Hopen op droog weer :).  
 
Op de eerste dag kregen de kinderen een oranje armbandje. 
Hierop werd voor degene die dat wilden iedere avond iets 
leuks op getekend of geschreven. Iedere avond werd er op de 
route wat lekkers uitgedeeld door de leerkrachten.  
Er waren een paar kinderen die de 10 km liepen. Knap hoor.  
De laatste avond komen we altijd langs het stadhuis van 
Vlissingen waar je feestelijk wordt ontvangen door familie/ 
vrienden. Na dit ontvangst liepen we weer terug naar onze 
startplek om de welverdiende medaille in ontvangst te nemen. 
Met daarbij nog een lekker ijsje. We kijken weer terug op een 
mooi wandelevenement. Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer. 

 
Na de avond4daagse hebben we nog 1 activiteit te vieren; 
Het eindfeest. We hebben onderstaand stukje ook al in de kompaswijzer gedeeld maar willen 
deze als laatste natuurlijk niet vergeten. Naast dat we het eindfeest hebben georganiseerd 
hebben ook alle kinderen nog een leuk presentje gehad op de laatste schooldag. 

 
Het was wel even spannend of het door kon gaan, aangezien de weersvoorspelling niet mee 
zat. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind en kwam zelfs de zon te voorschijn. 
Vanaf half vier werd er gestart en kon de speurtocht per fiets (of lopend) beginnen! 
Wat veel speurneuzen hebben we gezien, de één nog fanatieker dan de ander. 
Na de speurtocht was het op de speeltuin tijd om te spelen en/of wat lekker te halen bij één 
van de foodtrucks. Wij hebben genoten van deze geslaagde dag, hopelijk u ook! 
 
Om ons als ouderraad wat meer bekend te maken, is er voor gekozen om na iedere activiteit 
wat met u te delen middels de kompaswijzer. 
We hopen u op deze manier wat meer inzicht te hebben gegeven wat we nu allemaal met jullie 
vrijwillige ouderbijdrage allemaal hebben kunnen doen. 
We hopen dat we ook volgend schooljaar weer op jullie kunnen rekenen. 


