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Wat een mooi weer hebben we in de afgelopen tijd gehad. Lekkere temperaturen en vooral heel veel zon. Met
elkaar kunnen we terugkijken op mooie laatste weken met heel veel bijzondere activiteiten.

Zo kunnen we terugkijken op een geweldig Zomerfeest, leuke uitjes naar strand en speeltuin etc.

De groepen 1-2 zijn op 4 juni naar de speeltuin in Nieuwdorp gegaan.  Wat hebben de kinderen een plezier
gehad en wat hadden ze na afloop veel te vertellen. Geweldig! 

Vervolgens was het op 13 juni de beurt aan de groepen 5-7. Zij zijn naar Bobbejaanlaand geweest en ook zij
hebben enorm genoten, maar wat was het warm op deze dag.

Daarnaast was er voor de groepen 8 van 2 t/m 4 juni het befaamde schoolkamp. Ondanks een paar buien en
heel veel wind was het ook dit jaar weer een geweldig schoolkamp. 

Op het moment dat u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt, hebben de beide groepen 8 hun musical al
opgevoerd in de Schouwburg. Ik kan u vast verzekeren dat het weer een geweldige happening is geweest. 

Ook kunnen we weer terugkijken op zeer geslaagde sportdagen. Wat hebben de kinderen uit de groepen 3 t/m
8 hun best gedaan op de sportvelden van Fortis. Fijn dat er zoveel ouders bereid waren om de teams te komen
begeleiden en om te supporteren. 

U leest het goed, er gebeurt weer van alles op Het Kompas. Via nieuwsbrief, mail, Parro en website hebben we
u van dit alles in het afgelopen jaar op de hoogte gehouden en we zijn van plan om hier in het volgende
schooljaar natuurlijk weer mee door te gaan.

Afscheid groep 8

De leerlingen uit groep 8 wensen we natuurlijk heel veel succes toe op hun nieuwe school. 

We hebben in deze laatste periode uitgebreid stilgestaan bij het afscheid. De kinderen uit de groepen 8 zijn nu
heel druk bezig om onder de bezielende leiding van de leerkrachten de musicals in te studeren. 

Op het moment dat u deze Kompaswijzer onder ogen krijgt, hebben de kinderen deze musical al opgevoerd op
woensdag 2 juli in de Schouwburg te Middelburg.

Zo’n afscheid is best emotioneel. Het is nu echt definitief. Een lach en een traan horen daar natuurlijk bij. Dan is
er daar het afscheid en gaan deze kinderen als oudste leerlingen onze school verlaten om daarna weer als
jongste leerlingen te starten in hun nieuwe brugklas. Succes. We hopen (en verwachten) dat wij hier in ieder
geval een goede basis hebben gelegd voor jullie verdere toekomst en blijf die kansen pakken die op jouw weg
komen.

 

Ouder(s), (verzorger(s), Bedankt !

Het gehele schooljaar door zien we veel ouders op school, die op wat voor manier dan ook, ons de helpende

hand bieden. Ouderraad, ouders medezeggenschapsraad, sportouders, fruitouders, hoofdluisouders en vult u

maar aan wat u zelf nog meer hebt gedaan. Geweldig dat u altijd bereid bent te helpen, want daardoor kunnen

we zoveel meer bieden als school.

Deze ouderbetrokkenheid wordt enorm gewaardeerd door ons als team en we kunnen als school niet zonder

deze hulp. BEDANKT!

We hopen er natuurlijk op we ook in het nieuwe schooljaar weer een beroep op u mogen doen.

Want vele handen maken licht werk!!!!

 

Schoolgids en folder informatie update

Ook dit jaar krijgt u van ons een schoolgids, maar wij hebben een schoolgids gemaakt voor 2025-2028.

Omdat er ieder jaar wel een aantal updates zijn, geven wij u wel ieder jaar een folder met een informatie update

die enkel geldt voor het desbetreffende schooljaar. In deze informatie update kunt u bijv. alles lezen over ons

jaarplan voor ’25-’26. Ook ons pauzerooster, gymrooster en studiedagen worden hier in beschreven.

 

Belangrijke documenten website 
De nieuwe jaarplanning (incl. vakanties en studiedagen e.d.) kunt u al op onze website terugvinden, zie
onderstaande button. Daarnaast hebben we ook twee andere belangrijke documenten geplaatst op onze
website; het rooster van alle inloopmomenten en een overzicht van de organisatie van aankomend schooljaar
(indeling lokalen, ingangen, gymtijden etc.). U kunt deze documenten vinden via de onderstaande button. 

Jaarplanning Schooltijden

 

Plaats in het gebouw (incl. lokaalindeling)

en groepen 3 naar beneden

In het nieuwe schooljaar zullen de groepen 3 naar beneden verhuizen. Groep 3a komt in het voormalige lokaal

van KOW. Groep 3b komt in het voormalige Open wijkcentrum. In deze ruimte zat in het afgelopen schooljaar

groep 5b. 

Op de eerste verdieping zal het huidige lokaal van groep 7b een ruimte worden voor KOW en Kompas. Wij

kunnen deze ruimte tijdens schooltijd gebruiken om met kleine groepjes in te werken en KOW gebruikt deze

ruimte voor- en na schooltijd als BSO-ruimte.

De volledige Lokaalindeling kunt u terugvinden op onze website.

 

Vertrek juf Kimberley (deels)

Vlak voor de zomervakantie kregen we het bericht dat juf Kimberley ons (deels) gaat verlaten. 

Juf Kimberley zal per 1-8-2025 twee dagen werkzaam zijn op de Palmenhof als nieuwe directeur en twee dagen

werkzaam zijn op Het Kompas. Per 1-11-2025 zal Kimberley drie dagen werkzaam zijn op de Palmenhof en één

dag op Het Kompas. Voor nu is het plan dat zij die ene dag werkzaam blijft op Het Kompas tot het einde van het

schooljaar. 

Voor juf Kimberley is dit natuurlijk een geweldige kans. Zij heeft inmiddels wel laten zien hier helemaal klaar

voor te zijn. De Palmenhof mag blij zijn met zo'n geweldige directeur en fijn mens!!!

Voor ons als Kompas is dit echter een heel groot gemis. Ook dat gaan we met elkaar natuurlijk weer oplossen,

maar dat heeft voor nu wel even tijd nodig.

Juf Kimberley zou in het nieuwe schooljaar twee dagen krijgen voor haar taak als adjuct-directeur en twee

dagen fungeren als IB-er. Tot 1 november zal zij haar taken als adjuct-directeur blijven uitvoeren. Haar taak als

IB-er komt per direct te vervallen. De IB-taken zullen worden overgenomen door Juf Annemarie en juf Annelies.

Verder zullen we nog wat "gaten" op moeten vullen, maar ik ben er van overtuigd dat dit bij de start van het

schooljaar grotendeels is opgelost.

Natuurlijk hou ik u hiervan op de hoogte.

 

Vertrekkers en nieuwkomers

Eerder hebben we u al op de hoogte gebracht van het feit dat er drie leerkrachten onze school gaan verlaten

en dat we drie nieuwe leerkrachten mogen verwelkomen na de zomervakantie. In de stukjes hieronder stellen

de nieuwe collega’s zich aan u voor.    

Ook zullen meester Jamylo, juf Sanne en juf Resa ons als onderwijsassistent gaan verlaten. Dat heeft dan weer

te maken met een jaarcontract dat afloopt. Daarvoor in de plaats komen juf Daniëlle, juf Willy en juf Channah.

Ook zij stellen zich verderop in deze Kompaswijzer aan u voor.

Tenslotte zullen ook meester Dani en juf Meike ons team komen versterken. Zij zitten in het laatste jaar van de

PABO en zullen bij ons op school hun lio gaan lopen. Ook zij zullen zich in deze Kompaswijzer aan u voorstellen.

 

Nieuwe Onderwijsassistenten op Het

Kompas

Juf Willy 

Beste ouders, voordat de zomervakantie begint wil ik me graag aan jullie voorstellen. 

Ik ben Willy Dekker-Provoost en in het nieuwe schooljaar mag ik op het Kompas komen werken in
de groepen 5 als leraarondersteuner. In september word ik 49 jaar. Ik woon samen met mijn man
Peter, onze dochters Romy en Thessa van 24 en 21 jaar, onze drie honden, twee katten en
andere dieren in Grijpskerke. Sinds 2019 ben ik in het onderwijs gaan werken, waarvan de
laatste 4 jaar bij de Parelburcht. Ik heb enorm veel plezier in het werken met kinderen en vind
het daarom ook fijn om een deel te mogen zijn van hun ontwikkeling en ze te helpen om vol
zelfvertrouwen in het leven te staan en ze te ondersteunen bij het leren. 

Voorheen heb ik verschillende werkzaamheden gedaan en daardoor flink wat ervaring in
verschillende bedrijfstakken kunnen opdoen. Je bent nooit te oud om te leren… Daarom blijf ik
bijleren en werk ik ook nog altijd aan mijn eigen ontwikkeling, zowel op vakgebied als privé. 

Mijn hobby’s hebben vooral met het buitenleven te maken. Ik wandel en train graag met onze
honden, doe ook wedstrijden met ze. Daarnaast rijd ik zo’n 3x per week paard, zij het nu wat
minder fanatiek, omdat Mik, het paard, al wat ouder wordt. Ik hou van buiten zijn en heb wat
groentes in onze tuin. Met naald en draad ben ik handig, mode-kleding was mijn opleiding 30
jaar geleden. Daarnaast houd ik ook van lezen, al kost het me weleens moeite de tijd hiervoor vrij
te maken. 

Mijn favoriete vakantie is samen met de honden wandelen. Vorig jaar naar Luxemburg, dit jaar
naar Noorwegen. 

Mijn favoriete landschappen zijn de bergen, het uitzicht vind ik fantastisch. Het staat voor mij
voor leren: De weg kan zwaar zijn, eenmaal boven geeft het je een enorm goed gevoel en zie je
waar je vandaan komt. 

Ik wens iedereen een hele fijne zomervakantie toe en ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten!,

Groeten Willy Dekker-Provoost

Juf Daniëlle 

Graag stel ik me voor als nieuwe onderwijsassistent bij Het Kompas.

Mijn naam is Daniëlle Boon, 49 jaar.

Opgegroeid als Zeeuwse en na wat omzwervingen weer woonachtig in Middelburg. In mijn
vrije tijd wandel en fiets ik graag of ik duik weg in een boek. Ook zing ik met veel plezier in
een gospelkoor.

Na lange tijd secretarieel en administratief werk te hebben gedaan, heb ik ruim 7 jaar
geleden de overstap gemaakt naar het onderwijs. Een keuze waar ik nog elke dag enorm
blij mee ben!

Ik vind het heel fijn dat ik mijn onderwijsloopbaan bij Het Kompas voort kan zetten en ik
kijk dan ook uit naar een leerzame en plezierige tijd met u als ouders, met de kinderen en
met de collega's!

Vriendelijk groeten,

Daniëlle Boon

Juf Channah

Beste ouder(s)/ verzorger(s), mijn naam is Channah Manuhutu en ik ben 24 jaar oud. 

Vanaf volgend schooljaar ben ik een nieuwe onderwijsassistent in de groepen 6 op Het
Kompas. 

Ik zal van maandag tot donderdag de leerkrachten en leerlingen ondersteunen waar
dat nodig is. 

In mijn vrije tijd zing ik graag met mijn familie en in de kerk. 

Ook houd ik van puzzelen, foto’s maken en afspreken met vriendinnen. 

Ik kijk ernaar uit om dit schooljaar een fijne tijd te hebben samen met de kinderen en
het team!  Heeft u verder nog vragen aan mij, stel ze gerust!

Groetjes, Channah Manuhutu 

 

Zomerfeest Kompas 2025

Eindelijk was het zover, het zomerfeest!

Zelfs het weer had zich aan het thema gehouden, het was schitterend en de zon straalde voor ons! Alle

kinderen konden shinen op hun eigen manier, soms zelfs met glitters in de haren, op het gezicht of met

prachtige glitter kleding aan. 

Even voor half 5 stond het versierde schoolplein al helemaal vol en konden we genieten van een mooie dans

van een aantal kinderen uit de groepen 7, hierna was het tijd voor de vossenjacht.

Wat zagen alle 'vossen' er prachtig en soms ook best wel een beetje grappig uit. We eindigen allemaal in de

speeltuin waar iedereen genoot van een lekker broodje frikandel/knakworst, wat te drinken en een lekker ijsje.

Uiteraard was er de ruimte om lekker te spelen en voor de ouders om gezellig samen te zijn.

Om 6 uur was er ineens wel een hele leuke verassing van alle meesters en juffen! Een echte flashmob, wauw! 

Maar blijkbaar kan het aan talent niet op, op het Kompas want zo bleken er tijdens de talentenjacht nog vele

kinderen met zang, dans, turn, karate en hoepel talent te zijn!

De 4 koppige jury was kritisch maar gaf hele goede punten en uiteindelijk hadden wij een hele groep vol

terechte winnaars! 

Al met al was het een geweldig zomerfeest, op naar een fijne vakantie!

Lieve groetjes, de leden van de OR

 

Ouderraad Afscheid Marlies, Marinka en

Kim
Beste ouders, leerkrachten en medeleden van de ouderraad,

Na 19 jaar met veel plezier en toewijding actief te zijn geweest binnen de ouderraad, is voor mij het moment

gekomen om afscheid te nemen.

Ik kijk met trots terug op wat we samen hebben bereikt: veel geslaagde evenementen! Het enthousiasme, de inzet

en de samenwerking binnen de ouderraad hebben mij altijd geïnspireerd.

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen, de fijne samenwerking en de mooie herinneringen.

Groetjes, Marlies Sengers

Hallo, lieve kinderen, ouders en leerkrachten van het Kompas 

Mij is gevraagd om nog een afscheid stukje te schrijven over de periode in de OR.  Als ze zouden vragen regel een

kerstviering of een ontbijtje zou ik zeggen helemaal prima, jullie begrijpen het al dat dit niet echt mijn ding is haha 

Maar ik kan jullie wel vertellen dat ik echt hele gezellige leuke jaren heb gehad in de OR, samen dingen verzinnen,

regelen van een top disco voor de kinderen, kerstviering, sint feest enz. enz. De kinderen te laten beleven, want

ieder kind verdient dat ze op de basisschool kunnen leren maar ook de feestjes horen daarbij!!!

Als je misschien er over aan het nadenken bent om in de OR te gaan zou ik het zeker aanraden, gewoon om

betrokken te zijn op school en je gaat meer kinderen, ouders, maar ook de leerkrachten beter kennen. Via deze

weg wil ik iedereen bedanken: kinderen, ouders en leerkrachten bedankt voor de leuke jaren!!! 

Lieve groetjes, Marinka 

Na 7 jaar ga ik de ouderraad verlaten. Mijn dochter verlaat het Kompas na groep 8 en ik daarmee de ouderraad. Ik

heb altijd met heel veel plezier geholpen met alle activiteiten die wij als ouderraad organiseren. Ik heb de

ouderraad ervaren als een leuke groep moeders die zich inzetten om de kinderen een leuke activiteit te bezorgen.

De disco's zijn altijd erg leuk om mee te draaien. Het Sinterklaasfeest wil ik er voor mezelf nog even uitpikken. Dat

vergt heel veel organisatie, maar ik heb daar altijd met veel plezier geholpen, met name die koppies bij de kleuters

en in de onderbouw . Mooi om te zien als alles weer goed verloopt. Voor mij zit mijn ouderraad tijd erop. 

Ik wil alle ouderraad moeders bedanken voor de leuke tijd samen. We zien elkaar vast nog wel eens. 

Groetjes, Kim

 

Afscheid van juf Marianne, Karlien en

Lisanne

Juf Marianne neemt afscheid van Het Kompas Pensioen
Na 43 jaar ga ik per 1 augustus met pensioen. Woensdag 2 juli zal mijn laatste werkdag zijn, dan is het klaar.
Met veel plezier heb ik al die jaren voor de klas gestaan. En altijd bij de kleuters. Daar ligt mijn hart. Zij zijn in
al die jaren niet veranderd. Ze spelen, fantaseren erop los, vinden (meestal) alles leuk of interessant, ze
vallen en staan weer op, maken ruzie en maken het weer goed en... ze geven om jou als leerkracht. Je draagt
bij aan de ontwikkeling van kinderen. Dat geeft zoveel voldoening. 

Wat heb ik veel kleuters in de klas gehad en ook weer kinderen van die kleuters! Zoveel geknutseld,
voorgelezen, gezongen, gedanst, gespeeld en gelachen. En de collega’s die kwamen en gingen, te veel om op
te noemen. Het was altijd fijn werken op Het Kompas met een geweldig enthousiast team. Dat ga ik
ontzettend missen. Maar nu tijd voor andere dingen.

Iedereen bedankt voor het vertrouwen al die jaren!

Marianne 

Juf Karlien neemt afscheid van Het Kompas

Beste ouders/verzorgers,

Na ruim 10 jaar op Het Kompas te hebben gewerkt ga ik de overstap maken naar een andere basisschool

waar ik aan de slag ga als directeur. Op Het Kompas heb ik zes groepen les gegeven, ben ik vervolgens ruim 4

jaar intern begeleider geweest en voerde ik, waar nodig, directietaken uit. Het was een fijne tijd op Het

Kompas, ik heb gewerkt met een bevlogen team binnen een goede organisatie en met de leukste kinderen!

Bedankt voor de fijne samenwerking en wie weet tot ziens!

Karlien Roelse

Afscheid juf Lisanne

Na bijna 15 jaar met veel plezier op Het Kompas te hebben gewerkt, neem ik afscheid van deze fijne plek. In

al die jaren heb ik bijna alle groepen mogen lesgeven en met veel kinderen en ouders een mooie tijd

gedeeld.

Het was heel fijn om zo lang onderdeel te zijn van deze school en mee te mogen groeien met zoveel

kinderen. Ik kijk met plezier terug op de samenwerking met ouders en kinderen. Ook de collegialiteit en de

warme sfeer binnen het team van Het Kompas zal me bijblijven. 

Het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk, met een nieuwe baan en nieuwe uitdagingen. Maar Het Kompas zal

altijd een bijzondere plek voor mij blijven.

Ik wens iedereen een heel fijne zomervakantie toe en wie weet, tot ziens!

Groetjes Lisanne

 

Nieuwe personeelsleden stellen zich aan u

voor

Juf Simone 

Beste ouders en verzorgers, graag stel ik me even voor. Ik ben Simone, 33 jaar en sinds
deze zomer weer met kind en partner woonachtig in Vlissingen na elf jaar in
Amsterdam gewoond te hebben. Daar heb ik 8 jaar voor de kleuterklas gestaan.
Hartstikke leuk dat ik nu op Het Kompas in mijn geboorteplaats Oost- Souburg ga
werken. Tot na de zomer!

Groetjes, Simone

Juf Marjolijn 

Beste ouders/verzorgers en kinderen van Het Kompas,

Ik zal me even voorstellen: ik ben Marjolijn van Galen en ben 44 jaar.
Vanaf volgend schooljaar kom ik drie dagen per week in groep 3b
werken op jullie prachtige school. Die is niet ver van huis, want ik woon
in West-Souburg met mijn man Mark en onze twee kinderen (Max van
11 jaar en Kim van 7 jaar). Ik heb 23 jaar met veel plezier lesgegeven in
Kamperland; veel in de groepen 1-2 en afgelopen schooljaar in groep 3. 

Naast lesgeven, geniet ik van buiten zijn (bij mooi weer😉), op vakantie
gaan, fotograferen, lezen, leuke dingen ondernemen met mijn gezin en
vrienden, gezelschapsspelletjes doen en creatief bezig zijn, o.a. door
houten pegdolls en onderzetters te beschilderen.

Ik heb erg veel zin in de nieuwe uitdaging op Het Kompas en kijk er naar
uit jullie binnenkort te ontmoeten!

Groetjes, Marjolijn

Juf Manon 

Mijn naam is Manon Spanjer en ik ben 45 jaar oud. Samen met mijn man, onze twee
zoons van 13 en 16 en onze hond woon ik vlakbij de school in Souburg Noord. 
Als ik niet aan het werk ben, knutsel, lees en wandel ik graag. Ook geniet ik van
gezelligheid met vrienden, rommel ik graag wat in de tuin en op zaterdag ben ik
steevast langs de lijn te vinden om mijn zoon aan te moedigen bij de voetbal.

Na 24 jaar les te hebben gegeven op een basisschool in Vlissingen, was het tijd voor
iets nieuws en heb ik de overstap naar Het Kompas gemaakt. Op maandag, dinsdag en
woensdag mag ik les gaan geven in groep 7B. Ik kijk er ontzettend naar uit om er
samen met de kinderen en juf Elsa een leerzaam en vooral gezellig jaar van te maken!
Voor nu wens ik u alvast een hele fijne zomervakantie en zie ik u graag in augustus!

Groetjes, 
Manon Spanjer

 

 Lio-ers schooljaar 2025-2026 op Het

Kompas

Mijn naam is Dani Helleman en ik ben 22 jaar oud. Komend schooljaar ga ik
lesgeven aan groep 7b als 4e jaars LIO student. 

Eerder heb ik stagegelopen op basisschool Het Kompas, waar ik met veel
plezier heb gewerkt en echt een leuke tijd heb gehad. In mijn vrije tijd ben ik
graag sportief bezig. Ik houd van padellen en voetballen. Daarnaast lees ik
graag. 

Ik kijk er heel erg naar uit om er volgend jaar een leuk en leerzaam
schooljaar van te maken. 

Groeten Dani

Mijn naam is Meike Meijers en ik ben 20 jaar oud en woon in
Middelburg. Ik kijk er enorm naar uit om volgend schooljaar mijn LIO te
lopen op Het Kompas in groep 5a.

Afgelopen jaar heb ik stage gelopen in groep 6a hier heb ik enorm van
genoten en veel van geleerd. Als kind heb ik hier ook op school gezeten
en zelf heb ik het ook als een fijne, gezellige school ervaren.

Mijn hobby’s zijn genieten van de zon, wandelen met mijn hondje,
padellen en leuke dingen doen met vrienden en familie.

Ik kijk ernaar uit om u en de school aankomend schooljaar beter te
leren kennen, maar nu eerst genieten van een welverdiende vakantie.

Groet Meike 

 

Sportdag groep 3 t/m 8

Op 21, 22 en 23 mei was het weer zover!

De jaarlijkse sportdagen stonden weer op het programma.

Het weer was heel wisselend. De temperatuur was goed, een behoorlijk windje en af en toe een kleine bui.

Dit mocht gelukkig de pret niet drukken. De CSW leerlingen, de clinicgevers en andere vrijwilligers waren

enthousiast en zorgden ervoor dat de kinderen deze dag met veel plezier beleefden. Door de diversiteit in

spelletjes zoals: rugby, badminton, tennis, korfbal, dansen, discgolf en natuurlijk de uitdagende en altijd

spannende stormbaan werd deze sportdag weer een groot succes. Alle kinderen hebben genoten.

Vrijwilligers, ouders, clinicgevers en CSW leerlingen wederom weer ontzettend bedankt voor jullie hulp en

inzet. Op naar volgend jaar!

 

Schoolkamp groepen 8

Van maandag 2 juni tot en met woensdag 4 juni zijn de groepen 8 op schoolkamp geweest. Op de eerste dag

fietsten ze naar Domburg, waar bij de Parel tijd was voor verschillende activiteiten. Bowlen, midgetgolfen en

zwemmen, er werd volop van genoten. Ondertussen werden op de camping de tenten opgezet. Dus toen de

groepen 8 op het kampeerterrein kwamen, stond alles helemaal klaar. Na een verkennend rondje over de

camping werd in het zonnetje heerlijk gesmuld van friet met snack. ‘s Avonds was er tijd van levend stratego

en een quiz. 

Op dag 2 stond er een flinke fietstocht naar deltapark Neeltje Jans op het programma. Er was veel te zien en

te doen. De waterglijbaan was favoriet (en niet alleen bij de kinderen…). Als je op de heenreis windje mee

hebt, betekent dat voor de terugreis natuurlijk tegenwind. Dus er werd een beroep gedaan op het

doorzettingsvermogen van de kinderen. Op de camping kwamen er verschillende juffen en meesters mee-

eten. De maaltijd werd verzorgd door ouders. Flinke stapels pannenkoeken en borden pasta werden

weggewerkt. Daarna kwamen de chique outfits en glitters uit de kast, want het was tijd voor de disco.

Onderleiding van DJ’s meester Jesper en juf Thirza gingen bij alle kinderen, juffen en meesters de voetjes van

de vloer. ‘s Nachts ging het gezellig regenen, dus er werd heerlijk geslapen. 

Op de laatste dag was er tijd om lekker de ontspannen op de camping. Er werd gevoetbald, gesprongen op

het springkussen en gevist bij de visvijver. Na de lunch fietsten we op het gemakje terug naar school. 

Op donderdag waren alle kinderen vrij, zodat ze even bij konden slapen. En ‘s middags mochten ze

kennismaken op hun nieuwe middelbare school. Op vrijdag was er tijd voor het napraten en foto’s kijken op

school. 

We kijken met elkaar terug op een fantastisch schoolkamp! En we willen iedereen die daaraan meegeholpen

heeft heel hartelijk bedanken! 

 

Musical groepen 8

De afgelopen weken is er druk geoefend en op woensdag 2 juli is het zover… Onze groepen 8 voeren hun

musical op in de Schouwburg in Middelburg. 

Samen met de kinderen is er gekozen voor ‘De leukste musical ever’. Het verhaal gaat over het Flater Theater

dat gerund wordt door 2 broers: Frits en Freek Flater. Zij produceren musicals met het geld van Lady Cash.

Helaas dreigt de voorstelling een flop te worden, maar Lady Cash wil haar geld terug. Daarom wordt een

plan bedacht, maar eigenwijze acteurs, een museumdirecteur en een undercover agent maken het niet

gemakkelijk om dit plan uit te voeren. Maar -spoiler alert- het loopt allemaal goed af! 

Met deze leuke voorstelling sluiten de kinderen van groep 8 hun tijd op Het Kompas af. We wensen hen veel

succes op de middelbare school! 

 

Nieuwe Kompassers
In de maand juli, aug. en september hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op onze

school. In het overzicht hieronder kunt u zien in welke groepen we deze nieuwe kinderen een plekje hebben

gegeven.

Augustus:

Mason     1/2A

Loïs          1/2A

Kjeld         1/2B

Fenne       1/2B

Finn          1/2B

Nova         1/2A

Olivia        1/2C

Diyae        1/2C

Julian        1/2C

Hailey       1/2D

Norah      3A

Isabella    3A

Paula        3B

Jeneah      5A

Joiya          5A

Luna         7A

Lara          7B

Senna       6B

September:

Luuk         1/2A

Iris            1/2C

Avery        1/2D

Sterre       1/2E

Lieve “nieuwe” Kompassers; we wensen jullie allemaal een hele fijne tijd toe op onze school.

 

Belangrijke data voor de komende

periode

2 juli Afscheidsmusical groep 8

3 juli Laatste schooldag

4 juli  Start zomervakantie

18 aug Start schooljaar 2025-2026

18 aug Inloop groepen 1-4

20 aug Inloop groepen 5-8

1 sep Informatieavond groep 1/2 en 7

2 sep Informatieavond groep 4 t/m 6

3 sep Informatieavond groep 3 en 8

9 sep Schoolfotograaf dag 1

10 sep Schoolfotograaf dag 2

 

Adresgegevens

Kroonjuweel 5

4388 MD Oost-Souburg

 

Contactgegevens

hetkompas@onzewijs.nl

0118 - 422401

 

www.hetkompas.onzewijs.nl

Website Instagram

https://hetkompas.onzewijs.nl/voor-ouders/vakanties-en-vrije-dagen
https://hetkompas.onzewijs.nl/voor-ouders/schooltijden
https://hetkompas.onzewijs.nl/
https://www.instagram.com/hetkompas_onzewijs/

