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Algemeen

We zitten weer al in de maand december. De dagen worden
korter en het leven speelt zich veelal binnen af. Dat zorgt
gelukkig ook weer voor een hoop gezelligheid.

In de afgelopen maand hebben we met vele verschillende
activiteiten  maken gehad, zoals de het Nationaal schoolontbijt,
de kinderpostzegelactie, voorleeswedstrijd, bezoekjes aan
stadhuis en musea en zo kan ik nog even doorgaan.

Daarnaast willen we natuurlijk ook graag goed onderwijs blijven
geven, volgen we nascholing en proberen we u via de
voortgangsgesprekken zo goed mogelijk op de hoogte te houden
van alles wat er speelt rondom uw kind.

Momenteel zijn we in afwachting van Sint en z’n pieten. De hele
school is weer prachtig versierd door de mensen van de
ouderraad en nu maar hopen dat Sint ook onze school weer een
bezoek zal brengen…..en dat het weer een hele gezellige dag
gaat worden.

Afscheid meester Sjaak en juf Cobi

Op donderdag 31 oktober hebben we afscheid genomen van meester Sjaak en juf Cobi.

Via de rode loper kwamen ze samen het plein op en door een haag van kinderen werden ze

ontvangen op het podium.

Daar mochten ze aan de kinderen vertellen wat ze het allermeest zullen gaan missen nu ze met

pensioen gaan en ook wat hen het meest is bijgebleven in al die jaren op onze school.

Daarna werden ze door alle kinderen nog eens luidkeels toegezongen en hebben meester

Sjaak en juf Cobi alle kinderen getrakteerd op chips.

De vrijdag daarna hebben we met het team nog eens uitgebreid stilstaan bij het afscheid van

deze twee coryfeeën en ik kan u verzekeren, dat is een heel gezellig feestje geworden.

Lieve, lieve ouders

Wat was het een mooie dag vorige week donderdag. De laatste dag op school.

Al die stralende gezichtjes en al die vlaggetjes en daar mocht ik doorheen lopen. Ik voelde me

net Sinterklaas.

En wat ben ik verwend, cadeautjes, tekeningen, briefjes en veel post. Geweldig. 

Ik heb  heel wat jaren in Oost-Souburg gewerkt en veel kinderen en ouders in de klas gehad. Ik

heb van jullie als ouders,en van jullie  kinderen genoten. 

Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in mij stelden. Ik kom jullie vast nog weleens tegen.

Zorg goed voor elkaar en voor jullie kinderen. 

Lieve groet, Cobi 

   Rekening houden met elkaar in het       

   verkeer

Nu het kouder wordt en we vaak dagen hebben met slecht weer, komen er ook weer steeds meer
ouders met de auto naar school.

Wat is het dan fijn om een beroep op de verkeersouders / teamleden te kunnen doen. 

Zij wijzen ouders op plekken waar niet geparkeerd mag worden en geven tevens aan waar nog wel
plaats is om te parkeren. Ook letten ze op dat kinderen veilig over kunnen steken. Kortom, we zijn
ontzettend blij met deze vrijwilligers en collega’s en ik hoop….u ook!

Daarnaast willen we alle ouders/verzorgers vragen om zoveel als mogelijk met de fiets of lopend naar
school te komen. Komt u toch met de auto? Parkeer dan in de vakken bij de school of in de wijk.

Daarbij willen we u ook vragen om rekening te houden met de buurtbewoners en niet voor inritten e.d.
te parkeren.

Laten we dus vooral rekening houden met elkaar!

Juf Carolien 40

jaar in het

onderwijs

Afgelopen weekend stond onze juf

Carolien precies 40 jaar voor de klas. Wat

een mijlpaal. We hebben daar op school

en in de groep natuurlijk wel even bij

stilgestaan.

Op een later tijdstip zullen we hier als

team nog uitgebreid bij stilstaan en

Carolien nog eens even in het zonnetje

zetten.

Carolien, nogmaals van harte proficiat en

we hopen dat je nog vele jaren onze juf en

collega blijft!

Nationaal

Schoolontbijt op

Het Kompas

Ook op Het Kompas hebben de kinderen

op 15 november weer heerlijk ontbeten

met elkaar. 

Gezond, lekker en vooral heel gezellig. Fijn

om dat op deze wijze  met elkaar te

kunnen doen. 

Ondanks het feit dat de kinderen  zo veel

hebben gegeten, was er toch nog het één

en ander over en daar hebben we de

Voedselbank Walcheren heel erg blij mee

kunnen maken. We hebben dus helemaal

niets hoeven weggooien. Ook dat is wel

eens fijn om te benoemen.

Tot slot wil ik alle hulpouders, waar we op

deze morgen een beroep op hebben

gedaan, nogmaals ontzettend bedanken

voor hun hulp.

   Sinterklaasviering 2024

Sinterklaas is in het weekend van 16 november gelukkig weer goed in Nederland aangekomen en
de school is daarom weer gezellig versierd door de ouderraad. Inmiddels worden ook de
eerste Sinterklaaswerkjes weer gemaakt.
Op donderdag 5 december vieren we op Het Kompas het Sinterklaasfeest.

Alle kinderen worden op de gewone tijd, dus tussen 8.20 en 8.30 uur, in de klas verwacht. Bij
binnenkomst houden zij hun jas aan, zodat ze met de hele klas om 8.35 uur weer buiten kunnen
staan. Van u als ouder wordt verwacht dat u buiten de hekken óf binnen het afgezette deel bij de
schommel plaatsneemt en niet op het plein zelf.

Na de aankomst gaan de kinderen weer terug naar hun klas, waarna het feest binnen verder zal
gaan. De groepen 1 t/m 5 worden natuurlijk verblijd met een klassenbezoek van Sint en Piet en krijgen
een cadeautje en wat lekkers. De groepen 6 t/m 8 worden door hen zeker niet overgeslagen en zullen
van hen ook wat lekkers krijgen.

Mocht uw zoon/dochter een allergie hebben voor bepaalde voedingsstoffen, dan vragen wij u om zelf
iets lekkers mee te geven.

   Kerstviering 2024

Dit schooljaar vieren we Kerst op het Kompas in de eigen groep.

De viering begint met het zingen van liederen en het vertellen van het Kerstverhaal. Als de viering
voorbij is, zullen de kinderen gezamenlijk eten in de groep.

De kerstviering vindt plaats op Het Kompas op woensdagmiddag 18 december van 17:10- 18:30 uur.
Vanaf 17:00 uur zijn de kinderen welkom en om 17.10 uur gaan we starten. Het goede doel dat dit jaar
centraal staat is de Voedselbank.

U ontvangt op 9 december via Parro een belangrijke brief met alle details over de Kerstviering, het
brengen en ophalen, het maken van hapjes en het goede doel. 

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt jaarlijks aan alle ouders een (vrijwillige) bijdrage van € 20,00 per kind.

Wij zouden graag de ouderbijdrage uiterlijk 1 december 2024 willen ontvangen, zodat we

daarmee de activiteiten kunnen betalen zoals de Sinterklaasviering en cadeaus, de Kerstviering,

het Zomerfeest etc. Hier genieten natuurlijk alle kinderen van! U heeft hier in de Kompaswijzer

een stuk over kunnen lezen van onze Ouderraad. 

Als uw kind na 1 januari op school komt, vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 10,00 en als het

kind na 1 mei op school komt, hoeft u geen ouderbijdrage meer over te maken. 

De ouderbijdrage is geheel vrijwillig. Op uw ouderportaal staat deze bijdrage voor u klaar. Heeft

u nog geen inloggegevens van ons ouderportaal of heeft u andere vragen over het gebruik van

iDEALnet? Neem dan contact op met Murlen (murlen@murlendienstverlening.com of 085-

2734900). Zij kunnen dan zorgen dat u de juiste gegevens krijgt om uiteindelijk in te kunnen

loggen. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Schoolfruit op het kompas
We zijn heel blij dat we weer uitgeloot zijn voor het Nationaal schoolfruit. De komende 20 weken
ontvangen we elke week drie soorten groente of fruit die de kinderen op woensdag, donderdag of
vrijdag (extra) krijgen op school.

We zorgen er in ieder geval voor dat het eerlijk verdeeld wordt en vers blijft. Het kan voorkomen dat uw
kind niet alles lust. Het is dan raadzaam ook zelf een gezond tussendoortje mee te geven. Alvast dank
aan alle fruitouders die helpen het fruit en/of de groente gereed te maken voor in de groepen!

Nationale voorleeswedstrijd schooljaar

2024-2025; nieuwe kampioen het Kompas!

Maandag 18 november was de finale van de voorleeswedstrijd op het Kompas. Djealina, Ise, Luca O. en
Jaymen namen het in een zeer spannende finale tegen elkaar op. Na overleg van de 3-koppige jury en
tromgeroffel van het publiek kwam meester Joost met het verlossende antwoord: Ise mag zich
voorleeskampioen van Het Kompas noemen! 

Ze mag het nu in de volgende ronde opnemen tegen andere voorlees-kampioenen van Walcheren.

Ise, van harte gefeliciteerd! 

Bezoek MuZeeum in Vlissingen door

de groepen 4
De groepen 4 hebben in het kader van cultuureducatie het MuZeeum in Vlissingen bezocht. Met de
cultuurbus zijn we naar Vlissingen gereden, het leek wel op een schoolreisje!

We kregen de rondleiding van Rafel de Rat. Zo hebben we van alles ontdekt over de tijd waarin Michiel
de Ruyter leefde en hoe het leven op een schip 400 jaar geleden was.

Doordat er 2 grote schepen gezonken zijn voor de Nederlandse kust, zijn er veel spullen opgedoken en
in het museum gezet. Zo weten we nu hoe het keukengerei eruitzag, welke kleding men droeg in die tijd
en we mochten zelfs een kanonskogel vasthouden. Ook mochten de kinderen als echte kapiteinen het
roer besturen!

Bezoek gemeentehuis Vlissingen
Op woensdag 6 en donderdag 7 november brachten de groepen 8 een bezoek aan het gemeentehuis in
Vlissingen. Tijdens dit educatieve doe-programma waarbij we het spel ‘democracity’ speelden richten
de kinderen in groepjes van 5 à 6 kinderen zelf de fictieve stad ‘democracity’ in. Dit deden we in de
raadszaal van het gemeentehuis. Dit interactieve spel was ontzettend leuk en leerzaam om te spelen.

De kinderen namen plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormden zij de
volksvertegenwoordiging van een stad. De stad stond in het midden en bestond alleen nog maar uit
woningen. Het was aan de kinderen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd
ging worden: bedrijven of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school?
Het budget was beperkt, dus er moest gekozen worden.

De klas werd opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties werken korte partijprogramma’s
gemaakt met speerpunten. Vervolgens gingen de fracties in de grote kring met elkaar in debat.
Uiteindelijk werd er gestemd en kon de stad afgebouwd worden. Na het spel konden de kinderen
vragen stellen aan de burgemeester die speciaal voor ons nog een momentje had vrij gemaakt. Ze
waren erg nieuwsgierig wat de burgemeester voor taken had en hoe je burgemeester kon worden. Al
met al een geslaagde ochtend.

Belangrijke data voor de komende

periode

5 december Viering Sinterklaas

6 december Studiedag, alle kinderen zijn vrij

18 december Kerstviering op school, inloop vanaf 17.00 en start om 17.10 uur

20 december Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij

6 januari Eerste schooldag 2025

8 januari Inloop groep 3-5

15 januari Letterfeest groepen 3

22 januari Inloop groep 6-8

Nieuwe Kompassers
In de maand november en december mogen we weer een aantal nieuwe leerlingen verwelkomen op
onze school. In het overzicht hieronder kunt u zien in welke groepen we deze nieuwe kinderen een
plekje hebben gegeven.

November

Jamarilio 1/2a

Novy 1/2a

Quinn 1/2a

Nova 1/2d

Mirela 1/2e

December

Léya 1/2a

Lorena 1/2c

Záviya 1/2c

Kevin 1/2d

Pablo 1/2e

Elay 1/2e

Lieve “nieuwe” Kompassers; we wensen jullie allemaal een hele fijne tijd toe op onze school.

Adresgegevens

Kroonjuweel 5

4388 MD Oost-Souburg

Contactgegevens

hetkompas@onzewijs.nl

0118 - 422401

www.hetkompas.onzewijs.nl

Website Instagram
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