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Het is zover
Daar sta je dan
Klaar om uit te vliegen
De wereld aan je voeten
Kansen om te grijpen
Mensen te ontmoeten

En of je links- of rechtsaf slaat
Fladdert, vliegt of graag wil dansen
Volg de weg die bij je past
Creëer je eigen mooie kansen

Want jij bent jij
Met jouw talent
Ik heb gezien hoe mooi jij bent
Je bent uniek en heel speciaal
Een prachtig kind
Met een verhaal

Jij hebt de wereld iets te geven
Laat je zien
Groei en ontdek
Geniet zonder mate van het leven

Ik laat je los
Ik laat het gaan

Want ik geloof en ik vertrouw
Dat jij je weg gaat vinden
Echt
Ik geloof in jou

AFSCHEID 
GROEP 8



ALGEMEEN

Wat een mooi weer hebben we in de afgelopen tijd 

gehad. Lekkere temperaturen en vooral heel veel 

zon. Met elkaar kunnen we terugkijken op mooie 

laatste weken met heel veel bijzondere activiteiten.

Zo kunnen we terugkijken op een geweldig 

Zomerfeest, leuke uitjes naar strand en speeltuin 

etc.

De groepen 1-2 zijn op 7 juni op schoolreis geweest 

naar ’t Klok’uus.  Wat hebben de kinderen een 

plezier gehad en wat hadden ze na afloop veel te 

vertellen. Geweldig! 

Vervolgens was het op 9 juni de beurt aan de 

groepen 5-7. Zij zijn naar Bobbejaanlaand geweest 

en ook zij hebben enorm genoten.

Tenslotte was er voor de groepen 8 van 20 t/m 

22 juni het befaamde schoolkamp. Ondanks een 

flinke bui op de eerste dag was het ook dit jaar 

weer een geweldig schoolkamp. Verderop in deze 

nieuwsbrief kunt u hier nog veel meer over lezen.

Op het moment dat u deze nieuwsbrief onder 

ogen krijgt, hebben de beide groepen 8 hun 

musical al opgevoerd in de Schouwburg. Ik kan 

u vast verzekeren dat het weer een geweldige 

happening is geweest. 

U leest het goed, er gebeurt weer van alles op Het 

Kompas. Via nieuwsbrief, mail, Parro en website 

hebben we u van dit alles in het afgelopen jaar 

op de hoogte gehouden en 

we zijn van plan om hier in het 

volgende schooljaar natuurlijk 

weer mee door te gaan.



JAARPLAN 

In het komende schooljaar hebben we natuurlijk 

weer veel plannen.

Op de poster hierover, kunt u zien waar we 

komend jaar mee aan de slag gaan. De meeste 

onderwerpen zullen aan bod komen tijdens de 

studiedagen. Ook tijdens vergaderingen komen we 

hier natuurlijk op terug.

Ook in de nieuwe schoolgids komen we hier nog 

op terug.

Indien u hier vragen over heeft, loop gewoon even 

binnen.



SCHOOLGIDS, 
VAKANTIEROOSTER EN 

JAARPLANNING 

Zoals u van ons gewend bent, 

ontvangt u op de eerste schooldag 

wederom de nieuwe schoolgids. 

Om u toch een beetje tegemoet te 

komen, zullen we ervoor zorgen 

dat de digitale schoolgids uiterlijk in 

de eerste vakantieweek online zal 

komen te staan. Ook de nieuwe jaarplanning 

(incl. studiedagen e.d.) kunt u zeer binnenkort 

op onze website terugvinden. We zullen in deze 

jaarplanning ook de inloopmomenten aangeven, 

zodat u weet wanneer u welkom bent in de 

verschillende groepen.

Overigens staat het vakantierooster 2023-2024 

(incl. studiedagen) al enige tijd op onze website.



PARRO EN PRIVACY: 
Voorkeuren registreren en inzien 

Voortaan geen 

gedoe meer met 

briefjes uitdelen, 

mailtjes opstellen 

en vervolgens alles 

handmatig overtikken. 

U kunt als Ouder(s) via 

Parro (weer) uw privacy-voorkeuren aangeven, 

waarna dit automatisch geregistreerd wordt 

in het schooladministratiesysteem ParnasSys. 

Leerkrachten kunnen vervolgens de privacy-

voorkeuren inzien in dit systeem, bijvoorbeeld 

bij het plaatsen en/of delen van een foto. Voor 

verdere uitleg en demonstratie over het instellen 

van voorkeuren, kijk hier.

Via deze link komt u bij een filmpje waarin ze stap 

voor stap aan u uitleggen hoe u uw voorkeuren 

moet instellen. Wij vragen u om dit voor 1 oktober 

in te stellen.

https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/360015586034


AFSCHEID GROEP 8  
(zie ook gedicht begin Kompaswijzer)

De leerlingen uit groep 8 wensen we natuurlijk heel 

veel succes toe op hun nieuwe school. 

We hebben in deze laatste periode uitgebreid 

stilgestaan bij het afscheid. De kinderen uit de 

groepen 8 zijn nu heel druk bezig om onder de 

bezielende leiding van de leerkrachten de musicals 

in te studeren. 

In de laatste schoolweek zullen de kinderen deze 

musicals in de Schouwburg te Middelburg op gaan 

voeren.

Daarna een woordje van jullie meester en juf. 

Een lach en een traan horen daar natuurlijk bij. 

Dan is er daar het definitieve afscheid en gaan 

jullie als oudste leerlingen onze school verlaten 

om daarna weer als jongste leerlingen te starten 

in jullie nieuwe brugklas. Succes. We hopen (en 

verwachten) dat wij hier in ieder geval een goede 

basis hebben gelegd voor jullie verdere toekomst 

en blijf vooral verder gaan met dromen!



OUDER(S), (VERZORGER(S)
BEDANKT !

Het gehele schooljaar door zien we veel ouders 

op school, die op wat voor manier dan ook, 

ons de helpende hand bieden. Ouderraad, 

ouders medezeggenschapsraad, sportouders, 

fruitouders, hoofdluisouders,  en vult u maar 

aan wat u zelf nog meer hebt gedaan. Geweldig 

dat u altijd bereid bent te helpen, want daardoor 

kunnen we zoveel meer bieden als school.

Deze 

ouderbetrokkenheid 

wordt enorm 

gewaardeerd door 

ons als team en we 

kunnen als school 

niet zonder deze 

hulp. BEDANKT!

We hopen er natuurlijk op we ook in het nieuwe 

schooljaar weer een beroep op u mogen doen.



SLABBETJE VOOR 
KOMPASBABY’S

Wist u al dat alle broertjes en zusjes die geboren 

worden een Kompasslabbetje cadeau krijgen?

Mochten we dat om wat voor reden dan ook, 

vergeten zijn, meld het even, want dan krijgt u er 

alsnog ééntje!



SCHOOLREIZEN EN 
SCHOOLKAMP

Keuze momenten schooljaar

Ieder schooljaar gaan alle groepen op schoolreis 

en groep 8 op schoolkamp.

Aankomend schooljaar staat de schoolreis van 

de groepen 3 en 4 gepland op vrijdag 6 oktober 

2023.

Deze groepen gaan aan het begin van het 

schooljaar omdat wij dit in het kader van 

teambuilding belangrijk vinden. De kinderen van 

de groepen 3 komen uit verschillende groepen 

1/2 en voor hun des te belangrijker goed stil te 

staan bij de groepsvorming. 

De groepen 5 t/m 8 gaan dit jaar op vrijdag 24 

mei op schoolreis. Hun schoolreis staat iets later 

in het jaar gepland omdat er dan meerdere 

parken open zijn en de kinderen van groep 5 ook 

toe zijn aan een groter pretpark. 

De groepen 1 en 2 gaan dit jaar op woensdag 

12 juni op schoolreis. Hun schoolreis is als laatst 

in het schooljaar gepland omdat de meeste 

leerlingen dan allemaal zijn ingestroomd en mee 

kunnen op schoolreis. 

Schoolkamp is de afsluiting van groep 8 en staat 

aankomend schooljaar in de week van 10 juni 

gepland. Hier leven de kinderen, samen met de 

leerkrachten, het hele jaar naar toe en dit is dan 

ook altijd een erg geslaagde week.

Betalingen

Voor deze schoolreizen en het schoolkamp 

vragen wij verschillende bedragen aan u als 

ouder. Deze bedragen verschillen omdat de 

ene groep verder reist dan de andere groep 

en ook pretparken, speeltuinen e.d. andere 

entreeprijzen vragen. Ook wij als school zien de 

gevolgen van de inflatie. 

Hier zijn we ons erg van bewust. Om deze 

reden willen wij u dan ook beter op de hoogte 

houden van de te verwachten kosten voor deze 

schoolreizen en het schoolkamp, zodat u zich dit 

tijdig weet en hier rekening mee kan houden. 

Wij hopen op uw vertrouwen dat wij rekening 

houden met de kosten en ons uiterste best doen 

om de bedragen zo laag mogelijk te houden. 

Wij kunnen de ouders van groep 3 en 4, omdat 

dit de eerste schoolreis is, alvast op de hoogte 

stellen dat het bedrag voor deze schoolreis rond 

de €28,00 zal zijn. 

Mocht u over al het bovenstaande nog vragen 

hebben dan kunt 

u altijd terecht bij 

de directie. 



STUDIEDAG 
Kompas 26 juni 

Op maandag 26 juni hebben we onze laatste 

studiedag van dit schooljaar gehad. Deze dag 

stond met name in het teken van overdracht 

van leerlingen. Alle groepen zijn doorgesproken, 

zodat de leerkrachten straks direct goed kunnen 

starten. Welke leerling heeft iets extra’s nodig op 

rekengebied, welke leerlingen moeten we juist 

wel naast elkaar zetten of juist niet,  welke leerling 

heeft extra uitdaging nodig….etc. Allemaal vragen 

die tijdens zo’n overdrachtsgesprek aan de orde 

komen.

Ook zijn we verder gegaan met zaken 

die tijdens eerdere studiedagen dit 

jaar al aan de orde zijn geweest, zoals 

doelgericht werken en de overgang 

van groep 1-2 naar groep 3.



      

PERSONEEL

Op vrijdag 7 juli hebben we als team afscheid 

genomen van juf Monique. Een afscheid met 

een lach en een traan. Een lach omdat er heel 

veel leuke anekdotes naar voren kwamen wat 

betreft de jaren dat Monique bij ons werkzaam is 

geweest en een traan omdat we haar ontzettend 

gaan missen. Verderop komt Monique hier zelf 

ook nog even op terug.

Ook hebben we afscheid genomen van juf 

Cathrien. Zij is maar twee jaar werkzaam 

geweest op Het Kompas, maar inmiddels hoort 

ze er helemaal bij. Helaas voor haar is er echter 

volgend jaar geen plek meer voor haar en dat 

betekent dat we afscheid hebben moeten nemen. 

We wensen haar heel veel werkplezier toe op de 

Cypressenhof waar ze na de zomervakantie zal 

gaan werken.

Het herstel van meester Arno verloopt nog 

moeizaam. Het zicht in één van zijn ogen is nog 

steeds niet goed. Zelf wil hij natuurlijk ook veel 

sneller, maar oogarts heeft aangegeven dat dit 

tijd nodig heeft. 

De juffen Fleur Boone en Iris de Visser zullen na 

de vakantie hun lio gaan lopen in de groepen 

5a (juf Fleur op maandag en dinsdag) en 8b (juf 

Iris) op donderdag en vrijdag). Zij zullen een 

heel schooljaar stage lopen. Verderop in deze 

nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.



      

AFSCHEID 
van Het Kompas

Beste ouders/verzorgers van Het Kompas,

Na 9 hele fijne jaren 

ga ik nu deze school 

verlaten. Ik heb een 

nieuwe uitdaging 

gevonden bij Scalda, 

waar ik op de afdeling 

Inburgering & 

Educatie Nederlandse 

lessen zal gaan 

verzorgen. 

Met veel plezier kan ik terugkijken op mijn tijd 

als juf van groep 3 en later groep 6 hier op 

school. Ik heb genoten van het lesgeven aan alle 

kinderen die ik onder mijn hoede kreeg. Graag 

wil ik u bedanken voor alle hulp in de klas, de 

gesprekken, de samenwerking en bovenal voor 

het vertrouwen dat ik kreeg!

Met een lach en een traan neem ik afscheid. Wie 

weet nog eens tot ziens!

groet, Monique de Visser



      

EVEN 
VOORSTELLEN...

Juf Iris

Beste ouders/verzorgers van Het 

Kompas, ik ben Iris de Visser en ik 

ga volgend schooljaar mijn LIO-stage 

lopen op donderdag en vrijdag in 

groep 8B. Ik ben 20 jaar oud en kom 

uit Oost-Souburg, maar ondertussen woon ik in 

Vlissingen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met 

vriendinnen gezellig wat af te spreken of een hapje te 

gaan eten. Daarnaast dans ik veel en geef ik dansles 

aan verschillende groepen. 

Na de zomervakantie begin ik aan mijn vierde en 

laatste jaar van de PABO. Ik mag mijn laatste stage 

van de opleiding lopen op Het Kompas, wat ik 

heel erg leuk vind. Zelf heb ik als kind ook op Het 

Kompas gezeten en hierdoor voelt het een beetje als 

thuiskomen. Ik kijk erg uit naar volgend schooljaar en 

hoop jullie na de vakantie allemaal te zien!

Groetjes, Iris

Juf Fleur 

Mijn naam is Fleur Boone en na de 

zomervakantie begin ik aan mijn LIO-

stage hier op Het Kompas. Ik ben dan 

werkzaam in groep 5A op maandag 

en dinsdag. Vorig schooljaar heb ik 

een halfjaar stage gelopen in groep 5. Ook ken ik al 

heel veel kinderen, omdat ik gymlessen heb verzorgd 

voor mijn minor bewegingsonderwijs. Terwijl ik mijn 

minor deed, ben ik ook werkzaam geweest om in te 

vallen voor verschillende klassen. Super leuk dat ik 

daarom al zo veel kinderen ken!

Kort iets over mijzelf. Ik ben 19 jaar oud en woon in 

Oost-Souburg. Je kan mij vaak vinden in de danszaal 

want buitenom zelf dansen, geef ik ook meerdere 

groepen dansles bij DIOS. In mijn vrije tijd ga ik 

graag op pad naar het terras en maak ik vaak een 

wandeling. Ik kom veel buiten en ben dol op nieuwe 

landen en steden ontdekken.

Ik heb heel veel zin in aankomend schooljaar en kan 

niet wachten om te beginnen! Ik kijk uit naar een 

mooi schooljaar, waarin ik de school, de collega’s en 

vooral de kinderen nog beter ga leren kennen. 

Fijne vakantie alvast!

Groetjes Fleur



      

NIEUWE KOMPASSERS 
in juli, augustus en september

Ook in de komende maanden (juli, aug. en sept.) 

mogen we weer nieuwe kinderen welkom heten op 

onze school. In het schema hieronder kunt u zien in 

welke groepen we deze nieuwe kinderen een plekje 

hebben gegeven:

Juli

Jaydian	 1 /2 A 

Kai	 1 /2 A

Yada	 1 /2 B

Boas	 1 /2 B  

Sev 	 1 /2 C

Dorian	 1 /2 C

Léo    	 1 /2 E

Augustus

Silvijn	 3 A

Erik	 3 A

Daymen	 4 A

Fabian	 4 B

Luisa 	 5 B

Ronny	 7 B   

Rudy	 8 B

September

Julian	 1 /2 A

Luuk	 1 /2 B

Noë	 1 /2 C  

Lara	 1 /2 C

Lieke	 1 /2 C

Lara	 1 /2 D

Ties	 1 /2 D 

Milan	 1 /2 E

Siem	 1 /2 E

Jaylian	 1 /2 E

Lieve “nieuwe” Kompassers; we wensen jullie 

allemaal een hele fijne tijd toe op onze school.



14 juli
Alle kinderen zijn vrij i.v.m. start zomervakantie

28 augustus
Eerste schooldag (ouders groep 1-5) vanaf 8.00-8.20 

uur welkom in de groep van uw kind

30 augustus 
Ouders groep 6-8 vanaf harte welkom 

vanaf 8.00-8.20 uur

11 september
Info-avond voor de groepen 1 t/m 3

12 september
Info-avond voor de groepen 4 t/m 6

14 september
Info-avond voor de groepen 7 t/m 8

27 september
Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 6

27 september
Start Kinderpostzegelactie groep 7

4 oktober	
Start Kinderboekenweek

6 oktober	
Schoolreis groep 3-4

BELANGRIJKE DATA 
voor de komende periode 



NIEUWS 
VANUIT DE OUDERRAAD

Mijn eerste jaar in de ouderraad zit er op. 

In september 2022 was voor mij de eerste 

ouderraad vergadering, waarin ik kennis 

maakte met deze enthousiaste en creatieve 

groep ouders. Ik heb meegekeken in een stukje 

organisatie van alle activiteiten die de ouderraad 

samen met de leerkrachten organiseert en heb 

hierbij ondersteund. Fijn dat hier ook ruimte voor 

was in het eerste jaar, zodat ik er rustig in kon 

rollen! 

Super fijn was het ook dat alle activiteiten, zonder 

beperkingen, plaats konden vinden. 

Zo ook het zomerfeest.

Het was wel even spannend of het door kon 

gaan, aangezien de weersvoorspelling niet mee 

zat. Gelukkig waren de weergoden ons goed 

gezind en kwam zelfs de zon te voorschijn. 

Vanaf half vier werd er gestart en kon de 

speurtocht per fiets (of lopend) beginnen!

Wat veel speurneuzen hebben we gezien, de één 

nog fanatieker dan de ander. 

Na de speurtocht was het op de speeltuin tijd 

om te spelen en/of wat lekker te halen bij één 

van de foodtrucks. Wij hebben genoten van deze 

geslaagde dag, hopelijk u ook!

Om ons als ouderraad wat meer bekend te 

maken, is er voor gekozen om na iedere activiteit 

wat met u te delen middels de kompaswijzer.

We hopen u op deze manier wat meer inzicht 

te hebben gegeven in reilen en zeilen van de 

ouderraad. 

Het schooljaar is bijna ten einde en alle klassen 

bereiden zich voor op nog een leuke afsluiting 

van het schooljaar. Namens de ouderraad is 

er voor ieder kind deze week nog leuk een 

presentje.

We wensen u allen een fijne zomervakantie toe 

en kijken er naar uit om ook volgend jaar weer 

leuke activiteiten te organiseren. 

Met zomerse groetjes, 

Namens de ouderraad

Joani



SCHOOLKAMP 
GROEPEN 8

In de week van 19 t/m 23 juni was het weer tijd 

voor het schoolkamp van groep 8. 

Op dinsdag 19 juni vertrokken we met onze 

uitzwaaiende ouders richting Domburg. Met onze 

gekleurde bandana’s (rood, geel, zwart, blauw, 

roze en oranje) op ons hoofd fietsten we naar 

de Parel in Hof 

Domburg. Deze dag 

speelden we leuke 

spelletjes als: arrow 

play, lasergamen 

en boogschieten. 

Er was ook nog 

tijd voor een 

potje bowlen en 

in de middag 

mochten we 

lekker zwemmen 

in het zwembad. 

We konden deze 

middag gelukkig 

wat langer in het zwembad blijven, want wat was 

het deze middag hard aan het regenen. Aan het 

eind van de dag vertrokken we naar camping 

Olmenveld in Serooskerke waar we onze tassen 

konden verzamelen en onze tenten konden 

inrichten. Door het onstuimige weer die middag 

moesten we nog wel wat repareren, maar dat 

mocht de pret niet drukken. Alle kinderen, juffen 

en meesters bleven positief en enthousiast. Om 

18.30 uur aten we heerlijke frietjes met een snack 

op de camping. De avond sloten we af met een 

muziekbingo en een spel in teams o.l.v. meester 

Jarco en juf Chellie in de loods. Om 23.30 uur was 

het dan echt tijd om onze mandjes op te zoeken. 

Een geslaagde eerste dag!

De tweede dag begon vol energie, want nadat we 

om 07.00 uur gewekt waren was het om 07.30 

uur tijd voor het ontbijt en het maken van onze 

lunchpakketten. Daarna was het tijd voor onze 

jaarlijks terugkomende ochtendgymnastiek. 

O.l.v. juf Thirza, juf Isabelle en meester Wesley 

werden we even goed wakker geschud. Wat 

was het leuk en wat deden alle 59 leerlingen 

leuk en goed mee. Om 08.45 uur vertrokken 

we naar Oostkapelle voor een potje midgetgolf. 

Deze 12 banen legden we af in zelf gekozen 

groepjes van 5. Er was weinig te merken van een 

ochtendhumeur, want de sfeer zat er gelijk goed 

in. Na het midgetgolfen zijn we heerlijk naar het 

strand geweest en hebben we heerlijk gespeeld. 

Halverwege de middag fietsten we terug naar de 

camping waarna we eindelijk even wat tijd voor 

onszelf hadden. Van 14.30 uur tot 18.00 uur was 

er tijd om te chillen, spelen, voetballen, vissen of 

een lekkere douche te pakken. Deze tijd hadden 

we ook echt allemaal even nodig. Het avondeten 

werd verzorgd door heel veel ouders uit de 

groepen 8. Heerlijke pannenkoeken! Dankjewel 

voor alle hulp! Eind van de middag kwamen er 

nog een aantal juffen en meesters om gezellig 

met ons mee te dansen tijdens de disco en er 

bleven er zelfs nog een aantal bij het nachtspel. 

Het dak ging er vanaf het eerste moment gelijk 

af! Het spannendste moment bewaarden we voor 

het laatst. Om 22.15 vertrokken we naar het bos 

voor het douanespel. Zonder dat de kinderen het 

wisten zaten er maar liefst 25 ouders verstopt 

in het bos om ons te laten schrikken. Wat een 

verrassing! Ontzettend leuk en dankbaar dat 

de betrokkenheid van onze ouders zo groot 

was. Super! We kwamen rond 00.15 terug op de 

camping. Toen was het toch echt tijd om te gaan 

slapen. Jaaaaa, dat ging dit keer vrij gemakkelijk! 

Wat waren we moe en wat wilden we graag 

slapen! 

De laatste dag was het voor ons allemaal 

aanpoten. We ruimden de tenten op en fietsten 

rond 11.30 uur naar Veere. In verschillende 

groepjes werd er door Veere gewandeld, iets 

lekkers gegeten en soms zelfs iets gekocht. Rond 

13.45 uur vertrokken we weer richting school. 

Om 14.45 kwamen we aan op school en konden 

we onze ouders weer in de armen vallen! 

Complimenten voor onze kinderen. Wat was het 

leuk en gezellig, wat zat de sfeer er goed in, wat 

werd er leuk meegedaan met alle activiteiten en 

wat ging het fietsen goed. Nogmaals dank voor 

alle ouders die ons hebben geholpen, dit was 

echt heel fijn!!!

Wij kijken allemaal terug op een gezellig kamp 

waarin we mooie herinneringen met elkaar 

hebben gemaakt. Op vrijdag waren we vrij en 

konden we gelukkig lekker uitslapen!

De juffen en meesters van groep 8



Schoolreis groep 5-7 
naar 

BOBBEJAANLAND

9 juni zijn we met de groepen 5, 6 en 7 op 

schoolreis geweest naar Bobbejaanland in België. 

Het was een zeer geslaagde dag. Ondanks de 

warmte hebben de kinderen genoten van de vele 

attracties die daar zijn.

Damla (7a): “De dreamcatcher was echt het 

leukst! In deze achtbaan hangen je benen los en 

ga je mega snel!”

Jort (7a): “De terramagma was echt perfect. Ik ben 

al in veel waterattracties geweest, maar dit vond 

ik de allerbeste!”

Mara (5b): “Ik vond het bij de dreamcatcher echt 

leuk, je hing dan onder de rails en ging over het 

water heen met je benen los!”

Lucas (7a): “De fury was echt gaaf, je kan dan 

kiezen om achteruit te gaan!”

Rowan (6b): “Ik vond de okidoki 

echt het allerleukst, deze ging 

helemaal omhoog en daarna in 

een bocht naar beneden.”

Liv (5a): “De typhoon en de fury 

gingen heel hard en over de kop. 

Super leuk en ook een beetje 

spannend.”



SCHOOLREIS 
groep 1-2

Woensdag 7 juni gingen we met de kleuters naar 

het Klok’uus. Het was prima weer, niet te koud 

en niet te warm en de kinderen hebben de hele 

ochtend genoten. De begeleiders en de juffen 

ook! Tussen de middag aten we frietjes en snacks 

en dat ging er wel in! De bus bracht iedereen 

moe en voldaan weer terug naar Oost-Souburg. 

Het was een erg leuke ochtend!



NIEUWS UIT DE 
SCHOOLBIBLIOTHEEK

Vandaag (10 juli) hebben we het schooljaar weer 

leuk af kunnen sluiten met een  uitlening aan de 

kinderen van de groepen 3,  die boeken kwamen 

uitkiezen voor hun zomerleestasjes. 

De kinderen waren enthousiast en deden hun 

best het leukste, spannendste of grappigste boek 

te kiezen.

In tegenstelling tot wat we vaak in de krant 

kunnen lezen, komen veel kinderen van Het 

Kompas graag in de bieb. Niet elk kind houdt 

van lezen natuurlijk, maar de meeste kinderen 

kunnen toch wel een boek vinden dat ze leuk 

vinden.

Dat hopen we natuurlijk het volgende schooljaar 

vast te houden. 

Wel hebben we besloten het maximum aantal 

boeken op de pas te verlagen van 10 naar 5. 

De reden hiervoor is, dat de kinderen vaak niet 

meer weten hoeveel en welke boeken ze hebben 

geleend, waardoor we boeken kwijtraken. 

Daarnaast lukt het vaak niet zoveel boeken uit te  

lezen in 3 weken

In de praktijk houdt de nieuwe regel in, dat de 

kinderen 2 à 3 boeken in de klas hebben en dan 

nog 2 boeken mee kunnen nemen om thuis te 

lezen. Als ze deze uit hebben hoeven ze natuurlijk 

geen drie weken te wachten voor ze hun boeken 

kunnen ruilen: de naschoolse uitlening blijft elke 

maandag, dinsdag en woensdag tot 15.00.

Bovendien kunnen we natuurlijk altijd een 

uitzondering maken voor onze “veellezers” of 

kinderen die bijvoorbeeld een werkstuk gaan 

maken.

 

We wensen iedereen een heel fijne vakantie 

toe en hopen alle kinderen met hun ouders/

verzorgers over 6 weken weer uitgerust en 

gezond terug te zien in de bieb.

Deborah, Fang, Maaike, Marjo, Raisa, José

Voor vragen/opmerkingen over de bibliotheek:

José van den Hemel  

mail: j.vandenhemel@onzewijs.nl

mailto:j.vandenhemel%40onzewijs.nl?subject=


KORTING 
MET DE BOOT!!!!

“De zomervakantie komt er weer aan! Weet jij 

al wat je deze zomer gaat doen? Een overtocht 

met de Westerschelde Ferry is een echte 

aanrader. Op de Westerschelde is van alles 

te zien, van grote schepen tot zeehonden en 

ontzettend veel zeemeeuwen! Daarnaast staan 

er deze zomer heel veel leuke activiteiten op 

de planning! Tijdens de zomervakantie boek je 

de tickets voor jouw overtocht met 10% korting 

via www.westerscheldeferry.nl met de code: 

ZomervakantiemetWSF

 

De kortingscode is geldig tussen 15 juli en 27 

augustus.

Let op! Tussen 10:18 en 13:18 kan het vanuit 

Breskens heel druk zijn. Wil je lang wachten 

voorkomen? Reis dan buiten deze tijden.”

http://www.westerscheldeferry.nl



